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INfORmATIeBLAD VVA ST. PeTRUS
Uitgegeven onder auspiciën van het bestuur van de afdeling vliegvissen van Hengelsportvereniging St. Petrus  Weert e.o. 

Programma 2023

15 juli Vliegvissen Tiel

Let op: Het programma voor de
2e helft van 2023 is op een aantal
punten gewijzigd.

26 aug Vissen op de Merwede/Waal 
08 sept B&C-avond
23 sept Vissen op de grensmaas
6 okt B&C-avond
7 okt Foreldag op De Meerheuvel 
21 okt Forel-event De Flymph Veld-
hoven
27 okt B&C-avond
18 nov Commissie Specials 
24 nov B&C-avond
02 dec Snoekdag met Tiel
15 dec B&C-avond
22 dec Jaarafsluiting

Clubavonden (vrijdagavond)
De clubavonden zijn in het voorjaar
en najaar. In principe om de 14
dagen. Te beginnen om 19.30 uur.
De locatie is: het botenhuis aan de
Kazernelaan 113 te Weert.
Tel. 0495-546069.

Contributie vliegvisvereniging 
€ 30,- per jaar. Om lid te kunnen
zijn van de vliegvisclub moet het
nieuwe lid ook lid zijn van de hen-
gelsportvereniging St. Petrus. De
kosten hiervan zijn afhankelijk
van het aantal gewenste visver-
gunningen.
De nieuwe leden dienen nog aan-
vullend, eenmalig het inschrijfgeld
van € 5,- te voldoen.
Ook alle betalingen voor de eve-
nementen kunnen op deze reke-
ning betaald worden.
Overmaken op bankrekening:
t.a.v. St. Petrus.
IBAN: NL35 RABO 0151 8525 37 
BIC: RABONL2U Budel

https://www.vvastpetrus.nl

Uitwisseling met de Vliegvisclub uit Tiel

Op zaterdag 15 juli gaan we op uitnodiging vissen in Tiel.
Neem voor de zekerheid je waadpak mee. Vispas is voldoende.
De vrienden uit Tiel zijn momenteel aan het bekijken waar we op 15 juli de
meeste kans maken om vis te verschalken.
De lunch wordt gehouden in hun clubhuis rond de middag en wordt jullie
aangeboden.
Wil je mee?
Maak dan voor 1 juli € 5,- over onder vermelding van "vissen Tiel".
Probeer zelf te carpoolen.
Een deelnemerslijst zal hiervoor nog worden toegestuurd.
Zorg dat je uiterlijk om 8.30 uur ter plekke bent.
Adres is: Zuiderhavenweg 12, 4004 JJ Tiel.

Na aankomst om 8.30 uur zal onder het genot van koffie en vlaai, uitleg
worden gegeven omtrent deze visdag.
Om 12.30 uur wordt iedereen weer terugverwacht voor de lunch. Hierna
gaan we de middagsessie in.

Harrie Meusen

Vooraankondiging

De B&C-avond vrijdag 5 mei, in het teken van entomologie (de wetenschap
die zich bezighoudt met de bestudering van insecten) kon helaas niet door-
gaan. 
Er is een nieuwe datum gepland, te weten 8 september.
Deze avond zal een zelf samengestelde film worden vertoond, gaan we wa-
terinsecten scheppen, gaan we deze insecten bestuderen aan de hand van
determinatiekaarten en een app, krijg je een opdrachtkaart voorgelegd, is
het de bedoeling dat er een inkijk komt in ieders vliegendoos, gaan we aan
de slag met het binden van een vlieg en ga zo maar door. 
Vermeld alvast in je agenda: B&C vrijdag 8 september.
Bezoek ook de website voor het programma van de tweede helft van 2023.

https://www.vvastpetrus.nl/agenda/najaar-en-winter



Vrijdag 2 juni was het weer zover: het jaarlijkse vlieg-
visweekend van VVA St. Petrus. En dat samen met
het eerste warme weekend van 2023! Net als vorig
jaar was de bestemming wederom de Sure in Luxem-
burg. Als uitvalsbasis dit keer Camping Du Nord. Een
groep van uiteindelijk 18 enthousiaste vliegvissers
met Jules (14) als benjamin en Guus (79) als nestor.
Er werden 2 safaritenten afgehuurd, 2 tentjes opge-
tuigd, een caravan en camper neergezet. En dat alle-
maal dicht bij de stookplaats en voor het ontbijt, de
lunch, avondeten en het kampvuur; al stond er een
“vreemde” caravan toch wel erg dichtbij…
Gaandeweg de vrijdag druppelden de vissers binnen,
waarbij de vroege vogels er al in de ochtend waren.
Om vier uur was het tijd voor de briefing met vooraf-
gaand een stuk zelfgebakken pruimen- en appelvlaai. 

Vissen ging gebeuren op 3 trajecten. De 2 “bekende”
stukken van vorig jaar “Bissen” en “du Nord”. Nieuw
dit jaar was “Du Moulin” in Bourscheid. Van de eerste
stukken was bekend dat er een paar dagen van tevo-
ren vis was uitgezet; van de laatste was dit onbekend.

De organisatie had weer een volgestopte wagen met
eten bij zich voor zowel het ontbijt, lunch als avond-

eten. Naast allerlei soorten boterhammenvlees, kaas
en jam, was er elke ochtend eieren met spek, traditio-
neel gebakken door meesterbereider André. Verder
natuurlijk veel vlees voor op de BBQ: burgers, spek-
lapjes, worsten, kippenpoten en nog meer kip. Om
tegen het thuisfront te kunnen zeggen dat er gezond
gegeten werd, waren er allerlei salades. Ook die wer-
den goed genuttigd. Als er dan toch een verbeterpunt
te benoemen is, is dat die speciale sambal… 
Cees had zich opgeworpen als aspirant lid van de
commissie Specials en ondersteunde dan ook bij alle
activiteiten rondom de BBQ en de voorbereidingen
daarvoor. De rest van de deelnemers droeg ook z’n
steentje bij met allerlei andere klusjes. Vele handen
maken licht werk.

Iedereen had een goede hoeveelheid stookhout mee-
genomen voor het kampvuur. Jules hield het vuur
goed gaande; je kon zien dat hij dat niet voor de eer-
ste keer deed! Samen zorgden we voor twee gezellige
avonden rond het kampvuur. Uiteraard werden er met

Vliegvisweekend aan de Sure 2-4 juni 2023



veel enthousiasme viservaringen, foto’s en tips ge-
deeld! Bij dit alles waren bier en whiskey favoriet en
de interne mens werd verzorgd met allerlei soorten
chips en worst. De sterke verhalen konden natuurlijk
niet achterblijven; zeker gaandeweg de avond de blik-
ken en flessen steeds leger raakten… Opvallend ge-

noeg was Gijs de eerste avond al vroeg gaan slapen.
Zo kon hij er de volgende dag goed “tegenaan”.
Beide avonden werd na middernacht het vuur ge-
doofd, om de volgende ochtend fit aan de waterkant
te staan.  

Naast dit alles was er natuurlijk voldoende tijd om te
doen waar we voor gekomen waren: vliegvissen op
salmoniden op stromend water! De eerste groep,
Hans, Ralf, Jules, Guus, Bert, Rob en Rens, ging za-
terdag onder begeleiding van Gijs naar camping Bis-
sen. Hier werd met name met de nimf gevist. De

vangsten op Bissen waren wisselend. De tweede
groep, Danny, Roland, Andre, Cees en Roger bleven
samen met gids Jeroen op het traject van camping Du
Nord. Deze groep viste zowel droog als met de nimf;
waarbij de droge vlieg onder forellen favoriet bleek en
zorgde dat de nimfvissers hier overstapten naar
“droog”.
De derde groep ging het potentieel moeilijkere viswa-
ter van Du Moulin verkennen. Ze kwamen als laatste
terug. Dat kon 2 dingen betekenen: blijven doorploete-
ren tot eind om het eerste visje te haken of een top-
dag... Het bleek voor Peter, Frans, Wil en Wim dat

laatste. Iedereen had goed gevangen en samen meer
dan 100 (?) forellen en vlagzalm gehaakt. Als dat nog
niet genoeg is, werden er ook kopvoorn(tje)s, meer-
dere barbelen en een grote brasem gevangen; alle-
maal op 0.11/0.12mm! En zowel op de droge als met
de nimf. Ook op dit traject bleek een paar dagen voor

het weekend vis uitgezet. In de avond werd er nog
door sommigen op Du Nord gevist. Veel stijgende vis
en op de droge vlieg werden nog de nodige forellen
gevangen.
Zondag was de visdag korter. Om 7.00u (!) was het
ontbijt al klaar en nadat samen alles opgeruimd en in-
gepakt was, kon rond 9 uur de visdag beginnen. De
groep werd weer verdeeld over de 3 trajecten en op
alle trajecten werd weer de nodige vis gevangen. Op
Du Moulin werd zowat alles met de droge vlieg (de



bekende vlieg van Wim) gevangen. Cees zal deze
dag niet meer vergeten. Na vele jaren vliegvissen ont-
brak de Thymallus thymallus nog op zijn lijst. Nu hoor
ik mensen denken de Thymallus thymallus, wat is dat
voor vis? Ook wel bekend onder de namen Äsche,
Ombre, Harr, Temolo en Grayling. Zegt dat nog niks,
in Nederland noemen we dit vlagzalm. Op het einde
van het traject Du Moulin had gids Gijs aangegeven
dat er vlagzalm zat op de kiezelgronden. Na een paar
felle aanbeten die gemist werden, kon Cees trots zijn

eerste vlagzalm landen, die ook nog mooi op de foto
werd vastgelegd!

De groep bij Du Moulin had afgesproken om 14.00u
weer terug te zijn bij de auto’s. Iedereen druppelde
binnen, op Guus na. We begonnen ons toch wat zor-
gen te maken toen het bijna 2 uur was en Guus er
nog steeds niet was. Tot iemand zei “waarom staat
het raam van die Volvo open?” Ja hoor, Guus was als
eerste teruggekeerd: de buit was binnen en hij genoot
van zijn welverdiende siesta!
Rond 14.30u was iedereen weer terug op Camping
Du Nord en werd nagepraat over een wederom ge-
slaagd weekend. Met z’n allen is er een heel gezellig
en geslaagd weekend van gemaakt! En ging iedereen
rond 15u weer terug naar Wieërt en omstreken. 

Zoals iedereen ondertussen heeft kunnen zien, heeft
Bert een erg leuke film van het weekend gemaakt.
Chapeau! En tenslotte, namens alle deelnemers, een

special woord van dank voor de commissie Specials.
Zonder de goede organisatie en voorbereiding door
Gijs, Hans en Peter was dit geslaagde weekend niet
mogelijk geweest! 

Groetjes, Roger



Bestuur

Voorzitter/contactpersoon:

Harrie Meusen
Email:  hmeusen@hotmail.com

Penningmeester:

Frans Berkvens
Email:  fransberkvens@outlook.com

Secretaris: 

Bert Kerstens
Email:  bertkerstens@home.nl

Redactie/bestuurslid/webmaster: 

Frans Dirks
Email:  f.dirks1@chello.nl

Bestuurslid

Jeroen Kleijn 
Email:  jeroenkleijn70@gmail.com

Bestuurslid/webmaster: 

Peter van Gils 
Email:  gilsvanpeter@gmail.com

Bestuurslid:

Ad Hoogenboezem
Email:  ad-hoogenboezem@hot-
mail.com

flycastinstructor:

Harrie v.d. Rieth
Email:  hjmvanderieth@ziggo.nl

De VVA St. Petrus wordt gesponsord door: frans Berk-
vens en Guus Siezenis. Nieuwe sponsoren zijn van harte

welkom!!!

DE RONDE BLEEK


